
Dominator 
Jan-Derk de Bruin
Dominee bij 11 Luchtmobiele Brigade van 2010 tot en met 2021

‘	�Zing, vecht, huil, 
bid, lach, werk en 
bewonder ’

	 Ramses Shaffy



	� Deze verzameling is een goede weergave van de persoon Jan-Derk 
	de Bruin en geeft een royale inkijk in het leven en werk van deze 		
	exoot bij de keurtroepen van de Koninklijke Landmacht.

“�Deze bundeling doet recht aan een karakteristiek en uniek persoon die gedurende 
vele jaren van betekenis is geweest voor de Luchtmobiele Brigade. Door zijn 
betrokkenheid bij de eenheden, zijn niet aflatende drive om er voor de mens achter 
de militair te zijn en het verregaand verdiepen in het werk van “de Luchtmobieler” , 
maakt hem bijzonder / een luchtmobieler in hart en nieren.”

�Majoor Gertjan de Brouwer 

voormalig Hoofd Communicatie 11 Luchtmobiele Brigade

Wapenfeiten van dominee Jan-Derk de Bruin

Plaatsingen 
Maart 2010 - november 2015 	 Bataljons geestelijk verzorger 			 
	 12 Infanterie Bataljon RvH 
December 2015- december 2021         	Brigade geestelijk verzorger  
	 HQ 11 LMB

	 Gedurende zijn beide plaatsingen is de 
	 dominee voor langere tijd verbonden 
	 geweest aan diverse Z- eenheden zoals
	 11 Genie, 11 stafstaf, 11 GNK en 11 BVE

Opleidingen 
Augustus 2011   	 KTM rij-opleiding 
November 2011               	 Para-A Brevet   AO
Juli 2015                              	 Vakol

Inzet
Oktober 2012 - mei 2013 	 ISAF PTG 4 | Afghanistan
Maart 2016 - juli 2016	 RS 4 | Afghanistan
Augustus 2017 - december 2017	 Minusma | Mali
Maart 2020 - juli 2020                                Zr Ms Zeeland | Caribisch gebied             

Ik heb voortdurend zonder voorbehoud ruimte 
ervaren en waardering voor mijn inzet. Dus ik 
ben enorm dankbaar voor datgeen wat ik heb 
kunnen doen en mogen betekenen, en voor 
datgene wat me gegeven is.
Ik waardeer enorm het door LMB getoonde 
vertrouwen waardoor ik mijn werk heb kunnen 
doen. Zonder uw vertrouwen had ik kunnen 
inpakken en moeten wegwezen.

Herinneringen worden gekleurd in de contacten 
op alle niveau’s. Van Manschap tot (opper)
generaal, tot minister. Van commandanten tot 
collega’s en functioneel meerderen in onze eigen 
dienst. Ook trof ik regelmatig boefjes voor mij. 
Met hen vroeg ik me vaak openlijk af: “Sukkel 
hoe heb je dit kunnen doen ?”. Hoe hard en 
streng soms de rechtvaardige besluiten van 

commandanten ook uitpakten, ik heb ze altijd 
kunnen zien als mijn boefjes en mijn sukkels, die 
het meer dan waard waren om voor in te zetten.
Tot slot: Voor mij is de brigade een brigade 
geworden met mensen waarvan ik ben gaan 
houden. Iemand zei: u gaat weg, maar we 
nemen geen afscheid…. Van familie neem je geen 
afscheid. Ik heb ooit eens geschreven; “een rode 
baret ben je niet voor even, maar voor het leven”

Dank voor mooie jaren
Van zon en regen, lief en leed
Dank voor het bruisen en de stilte
Voor vieren, bezinnen en herdenken
Vertrouwen en vragen, wandelen 
en zitten, rennen.
Voor eten en drinken, voor de lach 
en voor de traan.
Voor geloof en hoop en voor de liefde.

Voor nu en de komende jaren, wens ik je toe; 
Vrede en alle goeds,

‘	�Een rode baret ben 
je niet voor even, 
maar voor het 
leven’


